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Edwin Rutten vertelt:

“Zitten er soms wonderkinderen in de zaal? Of misschien heb je wel een
wondervader, een wondermoeder of een super-wonderoma? Dan ben je op de goede
plek. Want deze voorstelling gaat over wonderschoffies en leuke wondermeiden.
Maar wat is dat nu eigenlijk, een wonderkind?”

Edwin Rutten, de enige echte Ome Willem en meester in het vertellen van verhalen,
vond in een klein kistje nog nooit eerder gevonden brieven en dagboeknotities

van het wonderkind Wolfgang Amadeus Mozart. Aan de hand van deze bijzondere
aantekeningen en bekende feiten volgen we het leven van Wolfgang Amadé.

Zijn reizen die hij samen met zijn vader maakte in de postkoets door Europa; de
concerten die hij als klein jongetje gaf voor koningen en voor keizers en.... dat een
componist natuurlijk ook gewoon verliefd wordt. Ettaarp nerovetsrethca jih tad ne!
(En dat hij achterstevoren praatte)

De voorstelling is een mengeling van feiten en fictie in combinatie met de
wonderbaarlijke muziek van Mozart. Op zijn kenmerkende grootse en meeslepende
wijze vertelt Edwin Rutten, bijgestaan door het 9 mans Camerata Picolla Orkest onder
leiding van een heuse maestro, het verhaal van Mozart. Daarnaast gaat hij op zoek
naar het wonderkind van nu die Mozarts eerste compositie (deze was 4 toe hij het
componeerde en speelde) op de piano kan vertolken.

Zijn zoektocht heeft succes!! Bij u in het theater presenteert Edwin het verbluffende
resultaat. Een wonderkind, een genie die zo bij u om de hoek zou kunnen wonen..

Mozart.....je zal maar een wonderkind zijn! Een unieke gelegenheid om uw kinderen
op speelse wijze kennis te laten maken met de wereld van de klassieke muziek.
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